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Aan de bahá’ís van de wereld 

 

 

Innig geliefde vrienden, 

 

Uit alle continenten blijven verslagen toestromen, maar we willen niet langer wachten om u 

onze grenzeloze vreugde over te brengen. De uitstorting van liefde en achting voor Bahá’u’lláh 

waarvan in de hele wereld getuigenis is afgelegd bij Zijn tweehonderdste geboortedag, heeft 

ons diep geraakt. Zijn leven is onder allerlei omstandigheden, van woonkamers tot stadions, 

met uiterste toewijding en een opmerkelijke creativiteit gevierd. Bij veel bijeenkomsten waren 

er vele malen meer gasten dan bahá’ís aanwezig; in sommige eilandstaten kan de deelname 

zelfs uitgedrukt worden als percentage van de gehele bevolking. Wij kijken werkelijk met 

verbazing naar de vloedgolf van genade die Bahá’u’lláh heeft uitgestort. En wij herkennen in 

iedere dierbare inspanning die is geleverd om Hem te eren, het vurige streven van iedere 

gelovige om volledig deel te nemen. Met alles wat zich heeft voorgedaan zijn we ervan 

overtuigd dat ieder van u zich zal willen beraden op de implicaties voor de vooruitgang van de 

Zaak in uw eigen woonplaats. We sporen u aan om in iedere persoon die gereageerd heeft op 

uw uitnodiging iemand te zien die mogelijk een rol gaat spelen in het proces van 

gemeenschapsopbouw. Overweeg hoe er omstandigheden kunnen worden gecreëerd waardoor 

velen dit pad gezamenlijk kunnen bewandelen. Iedere ziel kan, in verbinding met de 

transformerende kracht van de Openbaring, nader tot Bahá’u’lláh komen, zijn vermogens 

ontwikkelen, vreugde vinden in dienstbaarheid en leren om anderen bij te staan. De resultaten 

van de prachtige inspanningen die u geleverd heeft houden een geweldige belofte in – maar het 

vervullen van die belofte vereist vastberadenheid. Laat de krachten die in deze periode zijn 

vrijgekomen uw persoonlijk en gemeenschappelijk streven impuls geven gedurende de rest van 

dit tweehonderdste gedenkjaar, en daadwerkelijk tijdens alle acht cycli tot aan de 

tweehonderdste Geboortedag van de Báb. Met nog hogere verwachtingen, en met ons hart om 

hemelse bijstand voor u smekend, prijzen wij de Aloude Schoonheid – Hij die in deze dagen 

heeft verkozen een nieuwe glimp van Zijn zielvervoerende heerlijkheid te onthullen. 
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