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16 oktober 2024

Aan de baha’is van de wereld

Innig geliefde vrienden,

In onze Ridvanboodschap van 2022 gaven wij onze verwachting aan dat er periodiek meer
plaatsen zullen worden aangewezen waar Huizen van Aanbidding zullen worden opgericht.
We zijn verheugd dat de nationale Tempel in Papoea-Nieuw-Guinea onlangs werd ingewijd en
dat er vooruitgang wordt geboekt bij de realisatie van de eerder aangekondigde Tempels in
Bihar Sharif, India; Toronto, Canada; Kanchanpur, Nepal; en Mwinilunga, Zambia. Met lof en
dankbaarheid aan de Gezegende Schoonheid kondigen we met vreugde aan dat de
omstandigheden het mogelijk maken dat er nog twee nationale Mashriqu’l-Adhkars worden
opgericht, één in Brasilia, Brazilig, en de andere in Lilongwe, Malawi, evenals een lokale
Mashriqu’l-Adhkar in Batouri, Kameroen.

Moge de start van de plannen om drie nieuwe Tempels te bouwen uw hart met vreugde
vervullen en dienen als een bron van inspiratie bij uw voortdurende inspanningen om overal de
processen van gemeenschapsopbouw en betrokkenheid bij de samenleving te bevorderen.
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