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Aan de bahá’ís van de wereld 

 

 

Innig geliefde vrienden, 

 

1. Met nog maar een jaar te gaan voordat de eerste fase van het Negenjarenplan wordt afgesloten, 

willen we heel graag verslag uitbrengen over de voortgang ervan; hoe, door schitterende 

voorbeelden van nobele inzet, de visie die het Geloof biedt steeds meer harten met hoop 

vervult. 

 

2. Het groeiproces gaat onverminderd voort. Opmerkelijke doorbraken hebben plaatsgevonden in 

uiteenlopende culturele gebieden, waar voorheen geen noemenswaardige vooruitgang was 

waargenomen, doordat het zaad van het Geloof nieuwe groene uitlopers heeft voortgebracht en 

de capaciteit om met veel zielen tegelijkertijd te werken begint te ontstaan. Deze vorderingen 

zijn vaak mogelijk gemaakt door toegewijde pioniers die, met een hart vervuld van liefde voor 

hun Heer, zich in indrukwekkende aantallen naar plaatsen in het thuisfront en in het buitenland 

hebben gehaast. In clusters waar al een groeiprogramma was begonnen, wordt hernieuwde 

aandacht gegeven aan het creatief en vindingrijk toepassen van die beproefde strategieën en 

actielijnen die de vrienden in staat zullen stellen om de tweede en derde mijlpaal te passeren. 

En in clusters met bewezen kracht worden de eerste tekenen van de maatschappijopbouwende 

kracht van het Geloof zichtbaarder, nu er door een groeiend gezelschap van bevlogen zielen 

een levendig en transformerend patroon van bahá’í-leven wordt omarmd. 

 

3. Inmiddels heeft de betrokkenheid met de samenleving vanuit de grassroots opmerkelijke 

vooruitgang geboekt. Initiatieven voor maatschappelijke actie vanuit de gemeenschap die 

gericht zijn op educatie zijn het snelst in aantal toegenomen, maar ook op andere gebieden is 

vooruitgang geboekt, zoals landbouw, gezondheidszorg, milieu, de empowerment van 

vrouwen, en de kunsten. Dergelijke vooruitgang is het duidelijkst waarneembaar in de sterkste 

clusters, waar veel dorpen of buurten – of zelfs één straat of flatgebouw – een thuis bieden aan 

een groep bewoners die de verheffing ervaart die voortkomt uit het omzetten van de principes 

van het Geloof in tastbare werkelijkheid. In sommige plaatsen wenden civiele gezagsdragers 

en personen met verantwoordelijkheid voor onderwijs aan kinderen of maatschappelijke 

ontwikkeling op lokaal niveau zich niet slechts tot de bahá’ís voor inzichten, maar zoeken ze 

samenwerking bij het zoeken naar praktische oplossingen. Bovendien zijn wij verheugd om te 

zien dat op nationaal en internationaal niveau de bahá’í-benadering van bepaalde belangrijke 

discoursen steeds meer aandacht en waardering krijgt. 

 

4. Het Negenjarenplan is gebaseerd op een groots, wereldwijd leerproces dat even doeltreffend is 

in de hooglanden van Bolivia als in de buitenwijken van Sydney. Dit leerproces heeft geleid tot 

strategieën en acties die aan elke situatie kunnen worden aangepast. Het is systematisch, het is 

organisch, het is allesomvattend. Het schept verbindingen die tot bloei komen in dynamische 

relaties tussen gezinnen, tussen buren, tussen jongeren en tussen allen die bereid zijn om 

hoofdrolspelers te zijn in deze glorieuze onderneming. Het schept gemeenschappen vol van 

potentie. Het maakt de vervulling van hoge idealen mogelijk, die worden gedeeld door mensen 
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die voorheen gescheiden waren door geografische factoren, taal, cultuur of vorming, maar die 

nu de universele oproep van Bahá’u’lláh hebben gehoord en beantwoord om “onophoudelijk te 

streven naar de verbetering van elkaars leven”. En het is volledig afhankelijk van de bezielende 

kracht van het Woord van God – die “verenigende kracht”, “de drijfveer van zielen en de 

verbinder en richtinggever in de wereld van de mensheid” – en van de aanhoudende actie die 

het inspireert. 

 

5. Hoe helder is het licht dat straalt van uw toegewijde inspanningen tegen de duisternis van een 

stormachtige hemel! Terwijl de storm in de wereld woedt, worden in landen, regio’s en 

clusters toevluchtsoorden gebouwd die de mensheid zullen beschutten. Maar er is nog veel te 

doen. Iedere nationale gemeenschap heeft haar eigen verwachtingen voor de vooruitgang die in 

deze openingsfase van het Plan moet worden geboekt. De tijd verstrijkt. Geliefde vrienden, en 

verkondigers van de goddelijke leringen, en kampioenen van de Gezegende Schoonheid, uw 

inspanningen zijn nu nodig. Elke vooruitgang die wordt geboekt in de voorbijsnellende 

maanden vóór de volgende Riḍván zal de gemeenschap van de Grootste Naam beter toerusten 

voor wat zij in de tweede fase van het Plan moet volbrengen. Moge u succes verleend worden. 

Hiervoor smeken wij de soevereine Heer; hiervoor doen wij een dringend beroep op Zijn 

onfeilbare bijstand; hiervoor verzoeken wij Hem om Zijn gezegende engelen uit te zenden om 

ieder van u bij te staan. 
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